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ÖNSÖZ 



Seyyid Ahmed Husameddin Hazretleri’nin eserlerinden sadeleştirerek bundan evvel yayınma muvaffak olduğum ( Edvar-ı x Âlemden Parçalar ) ve ( Külliyattan Seçmeler ) adındaki kitaplardan sonra bu defa yine Ahmed Husameddin Hazretleri’nin ( Mevâlid-i Ehlibeyt ) adındaki Türkçe eserini bugünkü yazı ve konuşma dilimizle yayınlayarak meraklı okurlarımıza sunmayı düşündüm. . 

(Tubâ Ağacının Meyveleri) adını da verdiğim bu eser, Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri’nin soyundan asrımıza kadar gelip geçen seyyidlerin menkabelerini ve hal tercemelerini bildirmekte, tabiî ve ilâhı ilimlerin hakikatleri hakkında bildirdikleri ilim ve marifete dair âyetleri, evlâtlarına yaptıkları nasihat ve vasiyetleri, babadan evlâda geçmek suretile rivayet 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buyurdukları ( Mevrus Hadisler ) i ve zamanının tarihî hallerine temas eden bâzı vak'aları ifade ve izah etmektedir. 

Ömürlerini mübarek cedleri Peygamberimizin ümmetine bildirdiği Kur’ânda gizli mâna ve hakikatleri, fen ve sanayii hal- ka etrafiyle bildirmeye ve anlatmaya ayıran bu büyük Seyyid, tefsir ve müşahhasat ile, ilim ve fenne ait, benzeri meydana getirilemeyecek derecede yüksek İlmî kıymeti bulunan yüzlerce cilt eser yazmışlardır. İnsanların bilgi ve ahlâk bakımından iyi olmalarına ve saadetlerine sebep olacak dinî ve İçtimaî hususları ve hayat boyunca olgunlaşma ve ilerleme yollarını göstererek medeniyet ve insaniyeti şerh ve tefsir buyurmuşlardır. 

Eserlerinde astronomi, jeoloji, biyoloji, tabâbet ve başka ilim ve fenlere dair mevzularda henüz keşfedilmemiş ve bugün bile bilinmeyen bir çok noktalara rastlanır. 

Bütün bu değerli eserlerin tek kaynağı Kur’ândır. Bu eserleri tetkik edenler ve okuyanlar ( Râtıp ve Yâbis ) her şeyi kavramış olan Allah'ın kitabının, insanlara dünya ve ahirette saadet ve selâmetlerini tekeffül eden ne büyük İlâhî bir lutuf olduğuna kanaat getirirler. 

İstibdat devrinde bu eserler neşir ve lâmim edilememiş, ancak ( Meryem, Kehf, Tâhâ, Hac, Enbiyâ ve Abese ) sureleriyle ( Hakayiküttecrit fi Menaziîüttevhit ) adındaki eserler Arapça olarak tabedilmiştir. 

Memleketimizde Arapçayı bilen kimselerin çok azaldığını dikkate alarak, halkın maddî ve mânevi ihtiyaçlarını vasıtasız temin edebilmeleri için. Kur 'ânın nihayetsiz olan mânasını Türkçe olarak, büyük Fatih yangınından sonra, tekrar takrire başlamışlardır. 

Bunlardan birincisi ( Amme ) cüzü ( Mezahirilvücud alâ Menabirişşuhud ) adındaki tefsirleri takrir suretile yazılmış ve tabolunmuştur. 
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Türkçe olarak yazılan bu tefsirden her cüzün havi olduğu harflerle, Kur 'ânın görünüşteki mânası kastedilmeyerek misâl gibi zikredilen kelimelere, nükte ve rumuzlarına ait olan ( Vecizetül huruf alâ Manaükıssuver ) adındaki eserden ( Amme ) cüzüne ait olan ( Esrar-ı Ceberutülalâ ) adındaki eser de Türkçe olarak tabolunmuştur .. 

Türkçe olarak tabedilen başka eserleri ( Tebareke ) cüzü ile ( Kehf ) ve ( Isrâ ) surelerinin tefsirleri ve ( Makasidissaîikin ) ile ( Zübdetülmeratib ) adındaki eserleridir. Bunlardan başka bir çok eserleri de maalesef şunun bunun eline geçerek kaybolmuştur. 

Seyyid Hazretleri'nin hayatlarına ait hal tercemesi, kitabımızın son kısmında ve kendi bölümlerinde yazılmış olduğundan burada tekrarına lüzum görülmemiş olup bu eser için müellifi tarafından yazılan önsöz de kitabımıza bir başlangıç olmak üzere, teberrüken ve kısmen sadeleştirilerek alınmıştır. 



O&tüik 

^4-nlzata -İÇ. ıç6ç 
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BAŞLANG İÇ 



Rahman ve Rahim olan Tanrı adıyla. 

Yaratılmış her şeyin isbatı olan hususî hamd ve sena ile Ceııab-ı Hak’kı sena eder, dünyaya gelmiş ve gelmekte olan bütün insan oğullarının şükrü öğrenmiş teşekkürleri ile sonsuz şekilde teşekkürlerimi arzeder ve kendisine ibadet edenlere imdat için hem de eşsiz rahmet olarak gönderilmiş olan varlıkların hayrı ve mevcutların Seyyidi olan ( S.A.S ) Efendimize ve evlâtlarına selât ve selâm ile hayır dualar ve itikat hususlarında kendilerine bağlı olan eshap ve ümmetine ve İlâhî dinin bu yıldızlarına ; hususî saygılarımızı hediye ederek evlâtlarının şerefini her yeri kaplayan Muhammediyet bereketiyle yükselten ve evlâtlarına kin ve düşmanlık yapmak rezalet ve sapıtma, onlara sevgi ve saygı göstermek ise yükselme 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ve bereket sebebi olan muhterem Ehlibeyt Hazretlerine sevgi göstermeyi farz kılan âlemin yaratıcısını teşbih ve takdis ederim. 

Şehadet ederim ki, bütün akılların ve hayallerin kötülük yüklü «düşüncelerinden uzak ve arınmış ve Peygamber Efendimiz Hazretleri tarafından bilinmiş ve bize bildirilmiş olan Allah Zülcelâl Hazretleri vardır ve ondan başka ibadet edilmeye yaraşan Allah yoktur. 

Alış veriş ve geçimlerinin sebeplerini sağlamak gibi işlerle uğraşarak kendilerini Allah’ı zikretmekten alakoymayan ulu kişilerin de şehadet ettikleri gibi bütün ( Esma-i Husna ) kendi İlâhî Zatına mahsustur. 

Yine şehadet ederim ki, raiımetle dolu bir kalbe sahip ve bu ümmete bir Seyyid ve çok büyük bir senet olan peygamberlerin imamı Efendimiz Hazretleri Allah Zülcelâl Hazretleri tarafından Peygamberliği tamamen tasdik edilen bir Peygamber olarak gönderilmiş ve bize, dille söylemeyen kitap olan Kuranı ile dille söyleyen kitap olan Ehlibeytini, dine aykırı kötü ve fena yollardan korunmamız için bırakmıştır. 

Bu ulu Ehlibeyt, imam Zeynelâbidin Hazretlerinin çocuklarından, Ebi Talip oğlu imam Ali oğlu imam Hüseyin ( R.A. ) soyundan ve Fatıma Zehra Hazretleri’nin tertemiz neslinden Muhammed ( S.A.S. ) Efendimiz Hazretlerine doğru ve açık senetlerle ve Seyyid unvanı ile bağlanırlar ve istinad ederler. 
( Peygamberimize ve hepsine kıyamet gününe kadar salât ve selâm olsun ). 

Ey! hak ve hakikati öğrenmek isteyen, bilmelisin ki, vücut ağacı, Peygamberliğe ait gizli çiçeklerden ilim ve maarif meyvelerini ve bunlardan Hazreti Muhammed'in ebedî soyuna ait rayihaları meydana getirmiştir. Mezahir ve mevasıfta, hakikati araştırrhadâ ve Allah yolunu bulmada ou tertemiz soya verilmiş olan ilmin giizcl kokusunu arifler alıp bu koku ile kendilerinden geçerek kararsız kaldıkları zaman, âlemlerin yaraîte; 

\ tıcısı, Hazreti Ahmed Muhtar’a ( INNA A’TEYNA KELKEVî SER diye hitap etmişti. 

jj «Tefsir sahibi bir çok kimselerin ( KEVSER ) den maksadın muhterem Peygamberimizin evlâtlarından âlim olanlarım zan etmeleri gibi Seyyid Ahmet Husameddiıı Hazretleri de şöyle '■ tahkik ediyor ve diyor» 

İnsanların en fazla Allah’tan korkanı ve ibadet edeni şüphesiz ki, soy, ilim ve kalb temizliği itibariyle en mükemmelleri olan Seyyidler Hazretleri’dir. Çiinki, hakikat noktalarından veliliğin, sıfat ve amel ile vasıflanmak suretile var oluşu, Allah'ın kitabı ile şahsiyet edinmiş olan bütün ümmet içinde ( Fazl-ı 
| Melek ûli ) 2 nin var olmada devamını lüzumlu kılan vücut 
imkân ivlc kendisini ( Teshik-ı Hazerât) 3 a yükseltmeye vesile olan İlâhî isimlerin gölgesidir. 

İşte, bu gölgeler gölgeliği ve bu ulu kanat altı her hal ve zamanda Hazreti Muhammed'in vücudunun aynıdır. Peygamberlerin iftiharı Efendimiz ancak peygamberliği ile belirmiş ve meydana gelmiş olup kendisinden sonra da artık peygamber yoktur. İşte bu sebeple, namaz kılan, kendisine ( Esselâmü i aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtühu ) diye ! hitap etmektedir. Fakat ümmetiyle birlikte kalan peygamber- 

I :; ligi, kitap ile sünnetinden ibarettir. Sünnete gelince, bu da 

|ğ l — Kevser suresi Âyet 1 

2— ({Bir insanın malik olduğu el, ayak, göz, kulak gibi âzaları, kendilerine has istidatları dolayısiyle sebat ve devamlı çalışmaları neticesi bir meleke kazanır ki buna tasavvuf lisanında ( Fazl-ı Mele- i, kûtî ) denilmektedir. Meselâ : Bir şahsın eliyle kalem tutmaktaki 

I kabiliyyetine ( Fazl-ı Tekvini ), onu usulü veçhile kullanması ve 

Ş: gayret sarfederek güzel yazı yazmak hususunda kazanacağı melekeye de ( Fazl-ı Melekûtî ) denilmektedir 
; 3 — Teshik-ı Hazerât :\ İnsanların fikir ve zihninin ulaşamayacağı derecede yüksek bir hakikattir ki bunu beşer vücuda getirmekle mü- 
\ kellef değildir.} 
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peygamber evlâtlarının âlimleri veya Muhammed ümmetinden olan salih âlimlerdir ki bunlarda bir ( Nübüvvet-i Mutlaka ) yâni hükümleri tebliğ etmek vazifesi vardır. Bu da kitap ile mümkün olup kitap ise ancak belirli bir ( Nübüvvet-i Mutlaka ) kendisinde toplanmış olan bütün Muhammed ümmeti evlâtlarından olan âlimlerin ilmi ile belirebilir ve meydana çıkabilir. ( VEL BÂKİY ÂTÜ S SÂLİH ATÜ HAYRÜN İNDE RABBİKE SEVÂBEN VE HAYRÜN EMELÂ )' 

Herkesçe bilinir ki, ümmet peygamberi ile ve soy da, ancak kitap ve sünnet ile şahsiyetini isbat eder. Şu halele insan bu saadet ve şerefe ancak aşağıdaki şartlarla ulaşabilir : 

1 — Cenab-ı Hak’km, tabiat ve nefis kirlerinden tamamen temizlediği ulu Ehlibeyt Hazretleri’ne sahih senetle bağlı olmalıdır. Yoksa büyük bir tehlikede bulunmuş olur, Seyyid olmadığı halde Seyyidlik iddia edenler Allah’a ve resulüne yalan konduranlardır ki, bunlardan daha zalim kimse yoktur. Peygamberimizin, eşlerinden Ümmü Seline ( R.A. ) Hazretlerine söyledikleri ( Enle leşte minhüm ve ente zevcetî alâ mekâneti ) yüce hadisi de peygambere soylarıyla bağlı olanların, başka kişilere benze- j mediğini bildirmektedir. 

2 — Salih ameldir. Salih soydan iken Peygamberimizin izine 

ve Allah’ın kitabına yakışmayan, salih olmayan bir işde bulunduğu için Nuh'un oğlu gibi, Ehlibeytin dışında kalır. Eğer salih soydan ise yaptığı işler kendisini Ehlibeyte yükseltir ve ulaştırır. Şayet soya bağlı değil de iyi işler yaptı ise bu da onu Cennette Cenab-ı Hak'km kendisine bağışlayacağı yüksek makamlara ulaştırır. 

3 — Seyyid, mutlaka Hazreti Muhammed’in hareketlerine ve j 

gidişine uygun yolda olmalıdır. Çünki ( El veledü alâ I sîreti ebîhi ) dir. J 



1 — Kehf suresi Âyet : 46 



4 — Kendisini herkesle ölçecek olsa herkesten aşağı sayacak 

kadar alçak gönüllü olmalıdır. 

5 — Ehlibeyt halikındaki ( VE YUT’ÎMUNETTAÂME ALÂ 

HUBBİHİ MÎSKÎNEN VE YETÎMEN VE ESÎRÂ ) 2 yüce âyetinin mânasına göre fakir ve miskinlere sevgi ve bunları yedirip giydirme hususlarında insanların en cömerdi olmalıdır. 

6 — Lüzumunda tam bir kahramanlık sahibi olduğunu göstermelidir. 

7 — Doğruluktan hiç ayrılmamalıdır. 

İşte bu gibi seçkin vasıflarla öteki insanlardan ayrılmış olan ulu Ehlibeyt Efendilerimizin değerini bilenler sohbetlerine can atmışlar ve hizmetlerinde pervane olmuşlardır. Fakat, yarasa tabiatlı olanlar hakikat nurunu görmeyerek Ehlibeytin ışığından müteessir olduklarından üzerlerine üşüşüp, Hazreti Hüseyin gibi kimini şehit etmişler, kimini de ( RüklcânJ Seyyidleri gibi gizlenmeye mecbur etmişlerdir. 

Seyvid Cürcanî diyor ki : 

«Bir çok zındıkların kendilerini Hazreti Ali soyuna bağladıklarını gördüm. Siz o gibilerini gördüğünüzde : Ey ebu turab oğulları! yere geçiniz ve toprak gibi zillete mahkûm olunuz, diyerek yüzlerine toprak atınız.» 

İnsanlar arasında sevyid olduklarını bilmeyenlere yakışan şey sevyidlik iddiasında bulunmamaktır. Çünki, seyyidlik mânevi bir emirdir. Zahirde bunun faydası yoktur. Bu sebepten her sevyid, büyükten büyüğe gelen ve Hazreti Peygambere soydan bağlılıklarım bildiren özel deftere kendilerini yazdırmalıdır. 

Bunun da şartı, Allah’ın kitabına ve Peygamberin sünnetine dayanmak ve âlim olmak ve dine sonradan karıştırılan şeyler- 



2 — Dehr suresi Âyet :8 
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deıl ve dalâletten sakınmaktır. Yoksa Hazreti Muhammed’in yürüdüğü yolda olmayanların bu ulu defterde işleri yoktur. 
Edebe aykırı ve ayıp şeylere maruz kalanlar ise mahrum olup kendilerini muhterem Ehlibeyte soydan bağlamaları hiç bir yönden doğru olamaz. Zira, Ehlibeyt bu gibi şeylerden uzak ve temizdirler. 

Ehlibeyt defterine kayıtlı olan bir scyyid, büyük günahları işlerse bâzan kaydının silinmesine mahkûm olur. Çünki, büyük günahlar seyyidliği giderir. İnsanlık sebebiyle büyük günahı işledikten sonra tevbe edip geri dönmezse o, zındıklardandır. 

Nice evlât kavga ve çekişmö ile birbirinden ayrılmışlar ve bağlı oldukları soydan uzaklaşmışlardır. Fakat, hakikaten bu temizlenmiş soya mensup olanlar, çoğunlukla Peygamberin doğru yolunda yürüdüklerinden, içlerinden mutlaka bir zatın, tamamen Peygamberin mesleğinde bulunmasının ve Allah’ın emri dışında hareket etmemesinin hiç bir zaman bu hanedandan kesilmemiş ve eksik olmamış bulunduğu görülmüştür. 
Muhakkaktır ki, bu da pâk soylarının temizlikleri ve halktan uzaklıkları ve dünya işlerinden çekilmeleri ve Hak’dan başkasından hiç bir şey beklememeleri ve halkdan dileklerinin kesilmesi icabıdır. 

Taberanî rivayet ediyor ki : 

«Seyyid imam Câfer Sadık Efendimiz ( Peygamberlik nurundan uzak bir zamanda bile bulunsanız her halde ana ve babalarınızı kaydetmenizi size bilhassa tavsiye ederim. ) buyurmuşlardır.» 

Zamanın, Peygamberimizin devrinden uzaklaşması, amel ve irfan gibi iki önemli fırsatın yok olması ile meydanın daralması ve halkın üzerini cehalet karanlığı gibi bir belânın istilâ etmesi üzerine seyyidler hazretlerinin eserlerini zabıt ve kaydı arzu ettim ve hepsini yetmiş ciltten fazla gördüm. Bunlardan bâzılarım senetleri ile, baba ve anneleri ve evlâtları ile, doğum tarihleri ve ömürleri sürelerini, yaşayış tarzlarını ve nasıl vakit geçirdiklerini, doğum ve ölüm yerlerini ve kendilerinde görünen olağanüstü hal ve kerametlerini Allah’ımdan bağışlama umarak kudretim derecesinde yazdım. Efendimizin ( Allimu evlâdeküm kitabullâhi ve mahabbeten ehl-i beyti ) Evlâtlarınıza Kur’ânı ve Ehlibeytime mahabbeti öğretiniz mealindeki şerefli emirlerine uyarak uğur sayıp Hazreti Ali'nin oğlu imam Hüseyin ( R. A. ) senediyle Hazreti Muhammed ( S.A.S. ) in şerefli tabiatlarından başlayarak bir çok fasıllara taksim ettim. 



Seifi/id Ky4fım<ı2 ’cJduiam<?22in 



PEYGAMBERİMİZ HAZRETİ MU HAM MED 
(S. A. S.) in YÜKSEK VASIFLAR! 



Varlıkların seyyidi Hazreti Muhammed ( S.A.S. ) büyük değer ve kıymet sahibi olup . nurlu yüzleri aym on dördü gibi parlamakta, boyları ortadan biraz uzun ve uzundan biraz kısa ve tam mutedil idi. 

Meleklerin etrafında döndükleri, göklerin süsü mübarek baş. 
lan büyücek olup, görenleri kendine meftun eden saçları ise ne kıvırcık ve ne de ince uzun değildi. Onları, isterse büküp, yer ve gök ehli ile Risalet âşıklarının hasret dolu gönüllerini karmakarışık eder, isterse hali ile bırakır ve sevdaya tutulmuş gönülleri perişan ederdi. Saçları hiç bir zaman kulak meme lerini geçmezdi. 

Yüzünün rengi, penbe gülü kıskandıracak kadar güzel olup, alnı geniş, kaşları yeni hilâl gibi ince ve kavisli idi. Öfkeleneliği zaman kaşlarının arasında bir damar kabarırdı. Daima İlâhî kokuyu koklayan burunlarının ortası hafifçe yüksek olup mübarek sakalları siyah ve yuvarlaktı. 

Huda’yı gören kudretten sürmeli gözlerinin daima Hak’ka dönük olduğu görünürdü. Yanakları çıkık değil adeta bir kırmızı gül yaprağının güzel sathı gibi düz ve pürüzsüz; saadet bağışlayan ağızları biraz genişçe, inciye benzeyen dişleri seyrekçe dizilmiş ve göya birer elmas parçası oturtulmuş idi. Tertemiz gerdanı altınla karıştırılmış gümüş rengini andırırdı. Kutlu yaratılışları her bakımdan mutedil, iri kemikli, sıkı etli, biraz etine dolgun ve gayet mütenasip idi. 

İlâhî ilham hâzinesi olan ferahlık ve yiğitlik dolu göğsü geniş ve karnı ile bir hizada idi. Ümmetinin kurtuluş ve saadetini yüklenen ve tahammül eden mübarek omuzlarının arası açık idi. Yalnız, temiz gerdanının alt tarafından başlayıp göbeklerinde nihayetlenen ince bir hattan başka mübarek vücutlarında kıl yoktu. Fakat, kuvvetli bazularında ve omuzlarında vardı. İlâhî kudretten başka hiç bir kuvvetle bükülmeyen o kahraman bilekler uzunca, asillik ve cömertliklerine delâlet eden adalet terazisinin iki kefesi avuçları genişçe, elleri ve ayakları büyücek, Allah’ın kudret kalemi olan parmakları kalınca idi. 

Yürüdükleri zaman İlâhî aşkın cazibesine kapılmış gibi geniş adımlarla rahat ve fakat hızlı yürürler, göya hafif bir inişten iniyormuş hissini verirlerdi. Arkalarına bakacakları zaman yalnız başlarını çevirmezler, bütün vücutları ile dönerlerdi. 
Gayet vakur ve kararlı idiler. Önlerine doğru bakmaları semaya bakmalarından fazla idi. Çünki, daima Allah’ın huzurunda idiler. En büyük nazarları düşünme ve tefekkür olup esbabını da buna sevk ederler ve kendilerinin yanma gelenlere selâm ile iltifat ve ihsan buyururlardı. 
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II 



Kâinatın sığınağı olan Peygamberimiz Efendimiz daima mütefekkir, gülümsemelerine hüznü galip, rahatı aramaz ve ihtiyaç duymadıkça söz söylemezlerdi. Her zaman tam bir mânevi huzur içinde tane tane söylerler fazla ve mânâsız konuşmazlar, lüzumsuz tafsilât ile ve fazla sözlerle bahsi uzatmaktan ziyade kısa fakat özlü ve gayet tabiî konuşurlardı. Konuşmaları sırasında söz, ses, tavır ve hareketleri ne sert ve ne de yavaş değildi. Allah’ın nimetleri az ve ufak dahi olsa saygı gösterirler, hiç bir şeyi ve hiç bir kimseyi zem etmez ve kimseyi imtihana çekmez ve lüzumsuz yere kimseyi medhetmezlerdi. Hak’ka karşı bir taarruz vukuunda gazabını gizlemez ve kendi nefsi için hiç kızmaz ve kimseden yardım istemezlerdi. 

İşaretlerinde bütün eliyle işaret buyurur, hayretlerinde elini kalbi üzerine koyar, söz söylerken sağ baş parmağını sol avucuna bitiştirir, hiddet ettiklerinde yüz çevirir ve iğrenirler, memnun olduklarında dudaklarını ısırır gibi olurlardı. En büyük gülmeleri dişleri görülmeyecek derecede gülmek, yani gülümsemek idi. 



III 

Peygamberimizin mübarek vücutları tam bir nezafet ve taharetle tertemizdi. Koku sürmedikleri halde dünyanın en güzel kokuları pâk vücutlarından yayılırdı. Terleri en kıymetli kokulardan güzeldi. Mübarek vücutlarının örtülü olan yerlerin- den hiç biri görülmezdi. Bu gibi yüksek vasıflar yüce şahıslarına münhasır olup başkalarında bulunmazdı. 

Enes’den bir rivayette : 

«Hazreti Muhammed’in ferahlık veren kokusundan daha güzel hiç bir koku koklamadım.» dediği gibi; 

Câbir bin Semre’deıı bir rivayette deniliyor ki : 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«Seyyid-ül vücut Efendimiz yanaklarımı okşamıştı, beyaz ellerinden fevkalâde bir güzellik ve atlarların misk kokularından çıkıyor gibi hayat veren bir koku aldım.» 

IV 

Berra’ bin Âzib'den bir rivayette : 

«Kırmızı elbise içinde Peygamberimizin saçlarından daha göz alıcı ve daha güzel bediî manzaraya ömrümde tesadüf etmedim.» denilmiştir. 

Üramü Mabet diyor ki : 

«Enbiyaların başbuğu Efendimiz, uzaktan görüldükleri zaman insanların en güzeli ve letafetli görüneni, yakından da herkesin güzel bulup beğendiği idi.» 

Cenab-ı Fatıma : 

«Pederime dikkatle baktığım zaman alnı ortasında bir nurun parladığını ve ümmetinin kalplerine yayıldığını gördüm. Bunun ne olduğunu sormuştum. Bana ( Bu, benim iman nurumdur ki ümmete vasıl olur. ) buyurdular» demiştir. 

Hazreti Ali, Peygamberimiz Efendimizin tabiat ve ahlâklarına dair olan sözlerinin sonlarında diyorlar ki : 

«Her kim Peygamber Efendimizi ansızın görse kendini bir heybet kaplar, kendisiyle tanışıklık peyda edenler O’nu sever, hulâsa Peygamberimizin, Peygamberlik vasıflarını söyleyenler, ne bundan evvel ne de bundan sonra kendisine benzeyen hiç kimseyi görmediklerini beyan ederlerdi.» 

V 

Risalet sahibi Efendimiz buyuruyorlar ki : 

Âlemlerin yaratıcısı, insanlığı halkedip beni onların en hayırlı soyundan yarattı, kabileleri şubelendirerelc beni o şubelerin en hayırlı kabilesinden kıldı. Sonra evler ve menzilleri ayırıp 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beni ö evlerin en hayırlısından kıldı. Ben onların zat, ev, vücut ve cisim bakımlarından en hayırlısı, en temizi, en saf ve faziletlisiyim. Rabbim siz Ehlibeytimden kir ve pasları yok etmiş' ve sizi tam temizlikle tertemiz etmiştir. 

VI 

Hazreti Hüseyin bin Ali buyuruyorlar ki : 

«Muhterem babamdan. Peygamberimiz Efendimizin evlerine giriş ve çıkışları ile bir toplantıda bulundukları zaman muaşeret şekillerini sormuştum. Bunlara dair ne varsa bana tarif buyurdular ve hiç bir şey noksan bırakmadılar ve dediler ki . 

Beşerin seyyidi Efendimiz evlerine izin isteyerek girerlerdi. 
Kutlu evlerine geri döndükleri zaman vakitlerini üç kısma bölerlerdi ki biri Allah için, biri aile efradı için, biri de kendileri içindi. Peygamberliklerine ait olan bir kısmım kendileri ile eshabı arasında paylaşırlardı. Ve onlardan hiç bir şey esirgemezlerdi. 

Yüksek sohbetlerinde ümmetine tahsis buyurdukları zamanı ise eshabı arasında rütbe ve mertebelerine göre taksim ederlerdi. içlerinden bâzılarmm bir, bir kısmının iki, daha bâzılarımn üç, dört haceti olur. Bunların giderilmesi ile ve hallerine elverecek cihetleriyle meşgul olup din ve dünya ve sair ihtiyaçlarına dair olan hususları emir ve ferman buyurur ve ( Burada bulunanlar emir ve ihtarlarımı bulunmayanlara bildirsinler, sizden kim bana ihtiyacını söylemeye iktidarı olmayanların ihtiyaçlarım ve söyleyeceklerini bildirirse Allah onun bu teşebbüs ve çalışmasını kıyamet gününde tesbit eder ve Hak’kın yanında bu hizmetinden başkası zikredilmez ve kudreti olmayan bir kardeşine yaptığı ianeden başkası daha makbul olamaz.) buyururlardı. 

Peygamberlerin Seyyidi Efendimiz, hür olsun köle olsun, isterse cariye, fukara ve miskinlerden olsun, herkesin davetine 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istisnasız gider ve buyururlardı ki : ( Bir çoban taralından, da 

çağırılsam her halde giderim. ) 

Peygamberimiz, ayakkabılarını tamir eder, koyununu sağar, merkebe biner ve diğer bir merkepliyi takip ederlerdi. Elbisesini diker ve tamir eder, hizmetinde bulunanlarla yemek pişirir ve onlarla birlikte yer, çarşıdan mal ve eşyayı alır ve taşır, fakir ve zengin ayırmaksızm herkesin hatırını sorar, eshabı ile görüşür ve konuşur, çocukları ile konuşur ve devlethanelerinde bu masumlarla oturur; Ehlibeyt ve ashabından her kim kendilerini çağırırsa ( Buyurunuz ) diye cevap verir, ( Beni, Yunus ibni Meta'ya üstün tutmayınız ve kadir ve derecemin üstüne çıkarmayınız. Sonra, benim için de Hıristiyanların Hazreti İsa hakkında söylediklerini söylerler. Bilmelisiniz ki Rabbim beni Peygamber kılmadan evvel has bir kul olarak seçmiş ve kabul buyurmuştur. ) derlerdi.» 

VII 

Peygamberimiz Efendimiz, pâk lisanını daima mahfuz bulundurur, ancak ümmetince kasdedilen şeylerde konuşur ve kendilerini uzlaştırır ve hiç bir zaman ayırt etmezlerdi. 

Her kavmin şerefli ve ulu kimselerine ikram ve hürmet eder, onu kavmi üzerine emir ve hâkim tayin eder, insanları Hak’- km emirlerine ve âmirlerinin şeriata muvafık olan emirlerine muhalefetten meneder ve onları fena ahlâklı bir insanın kötülüğüne maruz kalmaktan korur, eshab ve arkadaşlarının hallerini araştırır ve tahkik buyururlardı, insanlar arasındaki vak’alardan sual ve mâlumat alır ve makbul olan şeyi beğenir, çirkin bir şeyi ise hoş görmezlerdi. 

Hazreti Peygamber emirlerinde mutedil olup anlaşmazlığa meydan vermezlerdi. Yanlarında inat ve İsrar addedilen hallere eshabınm meyil ve yanıltmasından hiç gafil olmazlardı. 
Hakta kusur etmez ve insanların itiyat ettiği şeylere aykırı emir vermezlerdi. 
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Nazarlarında, insanların en hayırlısı; din derecesi ve payesi bakımından en şerefli olanı, eşitlik şan ve şeref yönünden de en yüksek olanı idi. 



VIII 

Hazreti Peygamber hiç bir zaman mübarek midelerini doldurmamışlardır, ki bu fakirlik ve ihtiyaçtan olmayıp belki akıllı olanın bu yolda hareket etmesini göstermek maksadından ileri gelmiştir. Kendileri, muhterem aileleri yanında bulunurlarsa, onlardan yemek istemez, ancak getirirlerse yerlerdi. 
Yüksek huzurlarına hazır ne varsa takdim edilince kabul buyururlar ve meşrubata dair ne verirlerse içerlerdi. Yemek için oturuşları nimete hürmet etmek ve kutlamak suretiyle oturmaktan ibaretti. ( Ben ancak bir kulum, bir kulun yediği gibi yer ve oturduğu gibi otururum. ) buyururlardı. 

IX 

Peygamberlerin yücesi Peygamberimiz Efendimizin oturup kalkmaları daima Hak’la zikirle uğraşmaktan ibaret olup manasız ve faydasız söz ve işle meşgul olmazlardı. Hiç bir mevkii vatan ittihaz etmezler ve bundan ulu eshabmı da menederlerdi. Yâni, yalnız oturdukları mesken ve yeri vatan addedip de sair yerleri gözden uzak tutmazlardı. Toplantılarında bulunanların her birine istidat ve kaabiliyetlerine göre esirgeme- den hürmet ve iltifat ederlerdi. Öyle ki, toplantıda hazır bulunanlar içlerinden hangisinin daha ulu ve muhterem addedildiğini bilemezlerdi. 

Her kim Peygamberimizle konuşsa veya bir ihtiyaç için müracaat etse o kimse tamamiyle maksadını arz ve beyan edinceye kadar ondan ayrılmazlar, kendilerinden bir istek vuku bulsa hiç red etmezler ve şayet yapılması mümkün olmayan bir şey ise onu pek yumuşak bir konuşma ile ifade ederlerdi. 
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Peygamberimiz, yüksek ahlâkı, yumuşak huyları ve cömertlikleri ile bütün kalpleri ihata ederek teshir edici çevrelerine almış olup adeta halkın müşfik babası ve belki ondan daha merhametli idi. Nazarlarında bütün insanlar yaradılış ve hukuk bakımından eşit olup ancak aralarındaki fark ve imtiyaz, Allah'a olan korkusu ve bağlılığı cihetiyle idi. 

Saadet dolu toplantıları, ilim, haya, sabır ve emniyet toplantısı olup burada hiç kimse gürültü etmez ve Peygamberimizin kutsal sözlerini can kulağı ve üstün dikkatle dinler, orada din bakımından haram ve memnu olan şeylerden bahsedilmez, büyüklere hürmet, küçüklere şefkat ve merhamet edilir, ihtiyaç sahiplerinin muhtaç olduğu şeyler tedarik edilir, gariplere esirgenmeksizin merhamet ve inayet edilir, kalplerine riayet olunurdu. Peygamberimizin yanlarında kimsenin iç yüzüne toz konmaz ve şayet kalplerine rahatsız edici bir hatıra gelse af dilerler ve kâinatın seyyidi oradan ayrılmadan evvel kendilerine gelmiş olanı arz ve beyan ederler, hüzün ve kederle şikâyet ettikleri şey de mübarek sohbetleri ile derhal yok olurdu. Toplantılarında bulunanlar Hazreti Peygamberi daima kendi nefislerine tercih eder ve önde tutarlar, sırası ile fazilet ve takva sahiplerini, sonra da İslâmiyet bakımından kıdemlilerini tercih ederlerdi. 

X 

Hazreti Hüseyin Efendimiz ( R.A. ) buyuruyorlar ki : 

«Peygamberlerin yücesi Efendimiz daima güler yüzlü ve mülâyim olup yüksek ahlâklarında şiddet ve sertlik yoktu. Kimsenin ayıbım yüzüne vurmaz, hiç bir ferdin gizli hallerini keşfetmez, çok medhetmez ve hiç bir kimse ile alay etmez, arzu buyurmadıkları şeyi bilmemezlikten gelir ve ondan üzüntü duymazlardı. Güzel şahsiyetlerinde üç şey bulunmazdı, bunlar da : iki yüzlülük, çok konuşmak, sevap ve faydası olmayan şeyi söylemek. 
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Söz söylemeye başladıkları zaman dinleyici ve muhatapları sanki başları üstünde kuş varmış da uçmasından korkuyorlarmış gibi daima başlarını önlerine eğerler ve bütün mevcudiyetleriyle dinlerlerdi. Sustukları vakit de onlar söylerler ve kat'iyyen tartışmazlardı. İçlerinden biri huzurda söze başlarsa tamamlayıncaya kadar diğerleri sessiz dururlardı. Kâinatın seyyidi Efendimizin güldüğü şeye gülerler, şaştıkları şeye şaşarlardı. Peygamberimiz, kendilerine söz söyleyenlerin sözlerinde görülecek ve işitilecek şiddet ve kırıcı söz ve mânalara sabır ve tahammül buyururlar, ( Bir ihtiyaç sahibi gördüğünüzde onun maişetini genişleterek zaruretten kurtarmaya himmet ediniz. 
Zira, teşekküre, ancak mükâfat veren hak kazanır. ) buyururlardı. 

Hiç b.ir kimsenin, bitirmedikçe, sözünü kesmez, huzurunda konuşan sözünü tamamlayınca diğer ihtiyaç sahibi olan zat, bildirmek istediği söze ( Ya Resulullah! ) nidasiyle başlardı.» 



XI 

Peygamberlerin seyyidi Efendimiz : ( Muhammed, Ahmet, 

Mâhi, Haşir, Âkıb ) benim beş ismimdir. Âlemin yaratıcısı benimle küfür ve şirki mahvettiği için bir ismim (Mâhî); insanlar, yolunu açtığım doğruluk mesleği olan islâmiyette toplanmış ve bir araya getirilmiş olduğundan, bir ismim de ( Hâşir ) dir. buyurmuşlardır. 

Yüce lâkapları pek çok olup bunlardan bazıları: ( Nur, Sırac, Münir, Munzir, Nezir, Beşir, Şahit, Şehid, El-Hak’kul Mübin, Hâtem-ün Nebiyyin, Er-Rauf, Er-Rahim, El-Emin, Kadem-ü Sıdkın, Rahmet-en lil-Âlemin, Nimeiullah, El-Urvet-üi Yucka, Es Sırat-el Müstakim, En Necm-üs Sâlcıp, E i Kerim, En Nebiy-ül Ümmî, Dâillâh ) gibi yüksek lâkaplar ve bunlara benzer fakat sayılması açıklamayı icap ettiren şerefli isimler- dir. 
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XII 



Peygamberlerin sonuncusu Efendimiz Hazretlerinin ulu evlâtları üçü erkek, dördü kız olmak, üzere yedi tane olup Kasım, Abdullah, İbrahim, ( R.A. ) Efendilerimiz, kızları da Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatımatüzzehra ( R.A. ) seyyidelerimizdir. Hazreti Kasım ile Hazreti Abdullah müminler anası ( Hatice ) dendir. Y alnız Hazreti İbrahim ( Mariye-i Kıptî ) dendir. Bu mücevher parçaları henüz süt emerlerken ölmüşlerdir. Rukiye ile Ümmü Gülsüm Seyyidelerimiz Ebu Leheb’in iki oğlu ile evlenmişlerse de sonradan her ikisi de ayrılmışlar ve Hazreti Rukiye Hz. Osman ile evlenerek birlikte Mısır’a hicret etmişler ve orada ölmüşlerdir. Bunun üzerine Hz. Osman Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Zeyneb’e gelince, bu da teyzesinin oğlu Ebül As ile evlenmiştir. Fakat Hazreti Fatıma Peygamberimizin amcası oğlu Ali bin ebi Talip Efendimizle izdivaç buyurmuşlardır. Rabbim cümlesinden razı olsun. Âmin. 

Bâzıları tarafından. Peygamberlerin imamı Efendimizin Hazreti Haşan ve Hüseyin Efendilerimiz için ( Ene ebuhumâ ve ene asabetühumâ ) demesi ( MA KÂNE MUHAMMEDÜN EBA AHADÎN MÎN RÎCÂLİKÜM ) 1 âyetine nasıl muvafık olur? denilmiş ise de bunlara şu yolda cevap verilir ki : Cenab-ı Hak ( Zeyd ibni Hâris ) ve ( Abdullah ibni Zübeyr ) için Peygamberimiz Efendimize isnad edilen babalığı kendisinden kaldırmıştır. Şanlı Peygamberimiz ara sıra Hz. Ayşe'ye ( Abdullah’ın anası ) diye hitap ederlerdi. Bu ııefi, bu gibi hususlara aittir. Flalbuki Hazreti Haşan ve Hazreti Hüseyin ümmet ve eshabm erkeklerinin oğullarından^ değildir ki bu inkâra dahil olsunlar. Belki ümmetin bu iki baş tacı, Peygamberimizin pâk nesebindendir ki o da Hazreti Muhammed’in bir parçası olan Hazreti Fatıma’dır. Nasıl ki ( KUL TEALEV NED-Ü EBNÂENÂ VE EBNÂEKÜM VE NİSÂENÂ VE NÎ-SÂEKÜM... ) 2 mubahele âyetinde Peygamberimiz Hazretleri; 



1 — Ahzab suresi Âyet : 40 

2 — İmran suresi Âyet : 61 
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Ali, Fatıma, Haşan ve Hüseyin Efendilerimizden başkasını çağırmamıştır. Yine bunu te’yid ederek Peygamberimiz Efendimiz buyurmuşlardı ki : ( Haşan ve Hüseyin mevcut torunlardan ancak birer ulu torundur. ) Buradaki torundan yüksek maksatları da Muhammed’in pâk torunlarından başkası değildir. 

Bu bahse dair pek çok hadisler varsa da bir çok kimseler bu yüksek zatların vasıflarım medhetmede bir az ileri gitseler insanı rafazîlik ile ittiham ettikleri için şimdiye kadar mübarek Ehlibeyt Efendilerimizi üstün tutmaktan, kendilerine en yakın olanlar bile çekinmişler ve her bakımdan müstahak oldukları yüksek vasıflar kendilerine söylenip ifade edilmek için Ehlibeyt âşıkları da cesaret edememişlerdir. 

İmam Şafiî’nin menkabelerine dair yazdığı bir kitabında imam Ebubekir Beyhaki meramını şu şekilde ifade ediyor : 

«İdris-i Şafiî’ye insanların, Ehlibeyt menkabelerini dinlemek istememelerinin veya Ehlibeyte ait bir fazileti yad etmemeleri- nin ve bir kimse bunlara dair bir şey söylecek olursa, bu adam hududu aşıyor, bunun için rafızidir demelerinin sebepleri sorulmuş, o muhterem içtihat sahibi de parlak bir kıt’a ile halini beyan etmiştir, ki kıt’anm mânası: Bir mecliste Hazreti Ali bin ebi Talip ile kadınların Seyyidesi Fatımatüzzehra ve Hasaneyn Ahseneyn — Hz. Haşan ve Hz. Hüseyin — zilcredilse o kimseye, yahu! bakınız bu adam rafızî lakırdıları söylediği için kendisi de rafızî'dir diye hükmederler. îşte, ben bu gibi akıl ve iz’anı olmayan kimselerden hakiki saklayıcı Allah'a arz-ı beraat ederim, ki reislik sevdasının gözlerini kör, kulaklarını sağır ettiği bu adamlar, Ehlibeyt sevgisini rıfız itikat ediyorlar.» 

Seyyid Müştak Hazretleri buyuruyorlar ki : 

«Umumî ahlâk; reislik sevdası ile berbat ve perişan olmuş ve bunun için hak ile batıl birbirinden ayırt edilemez olmuştur.» 
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Ebül Haşan bin Cübeyr şu kıt'ası ile Peygamber soyuna sevgisini beyan ve bağlılığım te'yit ediyor : 

«Hazreti Ahmed Muhtar ve şerefli insanların Seyyidi Efendimizle amcasının oğlu Hazreti Murtaza’yı ve cennet bağının yeni yetişmiş iki gülü Hasaneyni 1 ve tertemiz anneleri Fatıma’yı, sonsuz ve devamlı saygı ve muhabbetle severim. İşte bunlar Cenab-ı Hak'kın ezelde kendilerinden her türlü kir ve kötülükleri, her nevi noksan ve ayıpları yok ederek birer elmas parçası olmak üzere yarattığı yüksek zevat olup bunlar hidayet ufuklarında parlayan birer güneştirler. İşte bu sebepten kendilerini sevmek, her mümine bir kulluk borcu, ahiret için de emniyet azığıdır.» 

İbni Saad'm siyer kitabında rivayet ederek söylediği bir hadiste Peygamberimiz Efendimiz buyurmuşlardır ki : 

( Ehlibeytimi daima biribirinize hayırla tavsiye ediniz. Çünki ben yarın Allah'ın huzurunda onlar tarafından dâvacı ve hasmınızım. Ben her kimden dâvacı olursam Cenab-ı Hak da ondan dâvacı olur, Allah’ın düşman olduğu bir kimse de Allah tarafından Cehenneme atılır.) 

Merduye; Ebu Said-i Hudrî'den : 

«Peygamberlerin Seyyidi Efendimizin kırk gün sabah namazı vaktinde Fatıma Hazretlerinin kapısına gelerek ( Ey! Ehlibeytim, Cenab-ı Hak’kın merhamet eserleri ve inayet bereketleri, emniyet ve selâmet encamı sizlere olsun, Cenab-ı Hak size merhamet buyursun, kalkınız namaza, Allah Zülcelâl ancak sizden her türlü kusur ve ayıpları tamamen temizlemek istiyor. ) buyurduklarını gördüm.» dediğini rivayet etmiştir. 

îbni Cerir ve ibni Munzir ile Taberanî'den de, sekiz ay bir müddetle Resulullah Efendimizin sabahlan bu yol üzere hareket buyurdukları söylenmiştir. 

1— - Peygamberimizin iki torunu îmam Haşan ve İmam Hüseyin’e veğ rilen müşterek ad, 
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Said-i Hudrî diyor ki : 

«Ben Hazreti Peygamberden böyle her sabah Fatıma’nm kapısına teşriflerini sordum da cevap olarak (Allah Zülcelâl Hazretleri kızım Fatıma ile damadım Ali'den kıyamete kadar pek çok yüksek şecere yâni temiz evlâtlar getirecektir. İşte her günkü gelişim onlardan birisi içindir. ) buyurdular.» 

Zeynelâbidin Hazretleri buyurmuşlardır ki : 

«Şanlı Peygamberimiz Efendimizin Fatıma evlâdı sayısı kadar gelişleri, Fatıma’nın temiz neslinden gelecek her Seyyid’in bir mebusluk devresine işaret olup bu birer asır sürecektir. Binaenaleyh her asrın bir mebusu vardır ki bu mebus Peygamber Efendimizin temiz makamlarının yerini tutar.» 
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HAZRETİ FATIMA’NIN SEÇKİN 

MENKABELERİ 



Hazreti Fatıma, Peygamberimizin miracı senesinde dünyaya gelmişler ve bu mes’ut günde ( KEVSER ) suresi nazil olmuştur. Muhterem anneleri, Hazreti ( Hatice ) dir. 

Ebi Ömer’den bir rivayette : 

«Hazreti Fatıma’nın doğumları Peygamberimizin ömürlerinin kırk birinci senesinde ( M. 608 ) yâni Peygamberlik nurunun yayılmasından bir sene sonradır/ İHazreti Zehra'nın Fatıma olarak isimlendirilmesi, Cenab-ı Hak’km kendileri ile beraber sevdiklerini ve dostlarını da Cehennem ateşinin temasından kat’i surette muhafaza etmiş ve korumuş olmasındandır.» 
denilmektedir. 
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Dünyaya şeref' vermeleri anında (KEVSER) suresinin nüzulü ile ( İNNÂ ÂTAYNÂ KEL KEVSER ) âyetindeki lâtif telmih ve işaret de bunu teyit eder. Bir de Hayrünnisa Fatımatüzzehra Hazretlerinin beşerî alâkalardan ve tabiî kir ve pastan azade ve tertemiz olması kendilerinin bu isimle adlandırılmasına vesile olmuştur. Bu sebeple, iki yüce nesep Haşan ve Hüseyin Efendilerimizin doğumlarında müşfik valideleri Hazreti Fatıma’da hamileliğe ait olan ârızalarm hiç birisi görülmemiştir. 

Taberanî, râvileri güvenilir ve itimada değer kimselerden rivayet edilen bir senedi ilk defa ortaya çıkararak diyor ki : 

«Peygamberimiz Efendimiz Fatıma'ya ( Kızım! Rabbim ne seni, ne de evlâtlarından bir kimseyi kat’iyyen azaba düşürmeyecektir. ) buyurmuşlardır.» 

Taberanî ve Bezzaz ile Ebu Nuaym, Hazreti Peygamberimiz den ilk olarak nakledip diyorlar ki : 

«Peygamberimiz Efendimiz, (Kızım Fatıma ezelî ismet gevherini tamamen muhafaza ettiği için âlemlerin yaratıcısı kendilerinin tertemiz evlâtlarına da Cehennemi haram kılmıştır. ) buyurmuşlardır. » 

Mücahit’ten bir rivayette deniliyor ki : 

«Peygamberimiz Efendimiz Fatıma'nm elini tutarak saadet hanelerinden çıkıp ( Her kim Fatıma'yı tanırsa tanısın. Şayet, bunu bilmeyen varsa bilsin ki Fatıma benim kızım ve benden bir parçadır. Bu benim kalbim ve ıuhumdur. Kim Fatıma’ya eziyet ve cefa ederse bana eziyet etmiş, bana eziyet eden de Cenab-ı Hak’ka eziyet etmiş olur. ) buyurmuşlardır.» 
Hazreti Ali hicretin ikinci senesi ramazan ayı içerisinde Hazreti Fatıma ile evlenmiştir. 

Enes’ten gelen bir hadisde şöyle naklediliyor : 

«Ben, Peygamberimizin yanlarında idim. Kendilerine vahiy geldi. Bir müddet sonra buyurdular : ( Ya Enes! Biliyormüsun, bana Cebrail (A.S.) ne getirmiştir? ) Anam babam size feda olsun, Cebrail size ne getirmiştir? dedim. Şereflilerin Seyyidi Efendimiz buyurdular ki : ( Kâinatın yaratıcısı, Hazreti 

Fatıma'yı Ali'ye eş olarak vermekliğimi emrettiğini bildirmiştir. Bunun için bana Ebubekir, Ömer, Osman, Talha, Zübeyir ve ensardan daha bâzı kişileri çağır. ) 

Gidip emir olunan kişileri çağırdım. Peygamberin huzurunda toplanılınca insanların Seyyidi Efendimiz aşağıdaki hutbeyi irad buyurdular : 

( Bütün övüş ve şükran, âlemi yaratana aittir ve ona yaraşır. 
Ulu kişiliği, İlâhî nimetiyle Mahmud, İlâhî yüce kudretleriyle Mâbud, ezelî saltanatı ile kendisine itaat edilen hâkimdir. 
Azabından kendine sığınılır. İlâhî emirleri yerlerde ve gökler- de nafizdir. O, âlemleri halk edendir ki, ulu kudreti ile bütün mahlûkatı halk edip yaratmış ve âdil hükümleriyle bunları ayırd edip ilk dinde onları ağırlamış ve Peygamberi ile kendilerini ikram etmiştir. 

Mabudumuz Zülcelâl, evlenmeden dolayı ortaya çıkan yakınlığı, bir mensubiyet birleşmesi ve yapılması elzem bir emir, âdil bir hüküm, birleştirici bir hayır buyurmuştur. Bununla İlâhî hükümlerini temsil, insanları ve cinleri ilzam etmiştir de demiştir ki, O, iktidarlı bir yaratıcıdır ki, kâinatın aslî maddesi olan sudan insanı halk etmiş ve onu musaheret nesebi kılmıştır. Rabbin her şeye muktedirdir. 

Allah’ın emri, hükmüne cari ve hükmü mukadderatına saridir. 
Her hükmün bir miktarı ve miktarın bir kitabı vardır. Cenab-ı Hak istediğini mahv ve isbat eder, ana kitap kendi yüce katlarındadır. Sonra, Rabbim bana Fatıma’yı Eub Talib’in oğlu Ali ile evlendirmemi emretmiştir. Ben de sizi şahit tutuyorum ki, Ali sünnet-i seniye-i kaime ve farize-i vacibe ile yâni devamlı olan ulu Peygamber emri ve Allah emri ile söyleyeceğim şeye razı olduğu takdirde dörtyüz miskal gümüş mihr ile kızım Fatıma’yı Ali ile evlendirdim. Rabbim kendilerinin varlık- 
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[arını birleştirsin ve bunu kendilerine mübarek buyursun, nesillerini ulu ve kendileri ile evlâdını, her şeyi kaplayan İlâhî merhametin anahtarı ve Allah’ın yüce hikmetinin madeni ve ümmetimin sığınıp emniyette olacağı yeri eylesin. İşte söyleyeceğim söz bundan ibarettir. Rabbimden kendim ve sizin için bağışlama dilerim. ) 

Ali bin ebi Talip bir lüzum üzerine Hazreti Peygamber tarafından gönderilmiş idi. Sonra bize yüce Resûl, içinde hurma bulunan bir tabağı emretti. Getirdik, önümüze koyup (Yiyiniz, bakayım ) dedi. Biz bununla meşgul iken Hazreti Ali geldiler. Peygamberimiz kendisine gülümseyerek ( Ya Ali! Rabbim bana Fatıma'yı sana eş olarak vermekliğimi emrediyor. 
İşte ben de dörtyüz miskal gümüş mihr ile onu sana eş olarak verdim. ) dedi. Hazreti Murteza cevaben : Ben de muvafakat ettim ya Resulullah. » dedikten sonra Hak’ka bir şükür secdesi etti. Sonra Peygamberimiz Hazreti Ali'ye hitaben : ( Cenab-ı Hak bu evlenmeyi sizin için uğurlu ve mübarek etsin ve mahabbetinizi mes’ud buyursun ve sizden gayet hayırlı evlât ve torunlar vücuda getirsin. ) diye dua buyurdular.» 

Hazreti Zehra, tertemiz ve saygı değer eşi ile birlikte dokuz sene yaşamış olup hicretin on birinci senesinde ( M. 632 ) ve Ramazan ayının üçüncü sah gecesi yirmi dört yaşında olduğu halde Allah’ına kavuşmuş ve namazını eşi kılmış ve geceleyin ulu ve kutlu pederlerinin yanma defnolunmuştur. 

Bu tertemiz soydan hasıl olan seyyid ve seyyideler, islâmın beş esası gibi beş tane olup bunlar da Haşan, Hüseyin, Muhsin Hazretleri ile Ümmü Gülsüm ve Zeyneb'dir. 

Bunlardan Hazreti Muhsin henüz çocuk iken ölmüştür. Hazreti Zehra’nın Peygamberimizin ölümünden sonraki yaşadıkları müddet ihtilâflıdır. Hazreti Ayşe'den rivayette altı ay, diğer bir rivayete göre üç ay, bir rivayete göre de elli beş gündür. 



Kendilerinden sonra kalmış olan yüksek soyundan iki şehzadeleri Hazreti Haşan ve Hazret i Hüseyin Efendilerimizden Muhammed üm m etinin vasatı, yani âdili ve sahib-i tevili olan Hazreti Mehdi 'ye kadar Peygamberliğin faziletlerini ve mertebelerini cami olmak üzere bir hayli pâk ve temiz şecere gelmiş ve birbirini takip etmiştir. 

Hazreti Z eyneb'e gelince, bu şanlı Seyyide amcası Abdullah’ın oğlu Cafer ile evlenmişler ve kendilerinden Ali, Avnülekber, Abbas, Muhammed, Ümmü Gülsüm Hazretleri dünyaya gelmişlerdir. Temiz soylarından gelenler şimdi de iftiharımızı mucip olmaktadır. 

Hazreti Ümmü Gülsüm de Hz. Ömer ile evlenmiştir. Kendilerinden Zeyd ve Rukiye adları ile bir oğulları ve bir kızları olmuş ise de sonradan Ümmü Gülsüm Hazretleri ahirete şeref vermiş olduklarından başka çocukları olmamıştır. 



HAZRETİ HÜSEYİN’İN YÜKSEK MENKABELERİ 



Muhterem anneleri, Peygamberimizin kızı Hazreti ( Zehra ) dır. Sahih rivayete göre Hazreti Hasan’ı doğurduklarından elli gün sonra Hazreti Hüseyin’e hamile kalmış ve Hazreti Hü- ; şeyin hicretin dördüncü senesi Şaban ayının beşinde ( M. 625 ) ■ Medine’de dünyaya gelmiştir. 

1 

İmam Hazretlerinin doğuşlarında yüce Peygamberimiz Efendimiz mübarek tükürükleri ile damaklarını oğmuş ve kulağına i ezan okuyarak pâk tükürükleri ile ağzını ıslatmışlar ve ken- | dilerine hayır ile dua ederek yedinci günü ( Hüseyin ) mubarek ismi ile isimlendirdikten sonra doğum kurbanı olarak bir koç kurban etmiş ve Hazreti Fatıma’ya Hazreti Hüseyin’in saçlarını tıraş etmesini ve ağırlığınca gümüş tartıp birader- ; 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leri Hazreti Haşana yapıldığı gibi Hüseyin için de sadaka verilmesini emir buyurmuşlardır. 

Bu mübarek Seyyidin künyeleri ( Ebu Abdullah ) olup başka künyeleri yoktur. Yüksek lâkapları da ( Reşid, Tayyib, Zeki, Vefi, Seyyid, Tâbiünlimerdatullah, Sıbt, Mübarek ) olup bunların en meşhuru ( Zeki ) ve tertemiz dedelerinin lakaplandırdığı isimlerin yükseği de ( Seyyid ve Sıbt ) dır. 

Kendilerinin kâtipleri Yahya bin Hakem, kapılarında bulunan ve perdedarları da Esadül Hicri idi. Hazreti Süleyman’a yaraşır mühürlerinde ( Li külli ecelin kitap ) yazılı olup muasırları ( Yezid bin Muaviye ve Muaviye bin ebi Stifyan ) idi. Rivayet ettikleri hadis sekiz adetten ibarettir. 

Muhammed Bâkır’m oğlu Cafer Sadık Hazretlerinden rivayet edilmiştir : 

«Bir gün Hazreti Muhammed’in huzurunda Haşan ve Hüseyin Efendilerimiz güreşe tutuşmuşlar. Hazreti Fatıma : (Ya Resulullah! Tabiîdir ki büyük küçüğe galebe edecektir. ) dediğinde Peygamberimiz Efendimiz de cevaben : ( Kızım, işte 

Cibril Hazretleri buradadır. Diyor ki, Ya Haşan! Siz Hüseyin ile güreş ediniz. İşte bunun için güreş ediyorlar. ) buyurmuşlar.» 

Ümmülfadl ibni Abbas şöyle rivayet ediyor : 

«Peygamberimiz Efendimizin huzurlarına girmiştim ki : Ya Resulullah! Ben dün gece hiç arzu etmediğim bir rüya gördüm. ( O nedir? ) buyurdular. Ben de cevaben : Göya mübarek vücudunuzdan bir kıt'a ayrılmış da benim ağuşuma konmuş. Risalet sahibi Efendimiz buyurdular ki : ( Gördüğünüz 

hayırdır. Kızım Patıma bir çocuk doğuracak ve bu senin koruyucu bağrında bulunacaktır. ) 

Nitekim, Hazreti Fatıma, Hüseyin’i Hicretin dördüncü senesi dünyaya getirmişlerdi. Ben de imamı kucağıma almak şerefine nail oldum.» 



43 



Hafız Abdiilaziz Cenabüzî ( Maalimül İzze ) adındaki kitabında ( Isbı’bin Benate ) den Hazreti Ali’ye müntehi ve merfu’ olarak rivayet ediyor ve diyor ki : 

«Bir gün Hazreti Ali ile birlikte seyyaha t ederken ( Kerbelâ) mevkiinden geçtik. Hazreti Murteza, işte burası onların develerinin çökeceği ve ahirete göçecekleri ve kanlarının, döküleceği yerdir. Muhammed ümmetinden âsi bir cemaat onları bu arazide kandıracaktır ki üzerine yer ve gök ehli ağlayarak vaveylâ edecektir.» 

îmam Bagavî, sahih senetler ile Ümmü Selme’ye varacak şekilde rivayet ediyor : 

Ümmü Selme demiştir ki : Bir gün Hazreti Cebrail, Hazreti Peygamberin huzurunda idi. Hazreti Hüseyin de benimle beraberdi. Nasılsa gaflet etmişim, bir de gördüm ki Seyyid Hazretleri Hazreti Muhammed’in yanına gitmiş ve kendilerini Peygamberimiz Efendimiz kucaklarına almış. Cibril Hazretleri ( Ya Muhammed! Sen bunu seviyor musun? ) cevaben buyurdular, ( Evet; evlâdımız, ciğer paremiz. ) Cibril Hazretleri . ( Ümmetin, Hazreti Hüseyin'i şehit edecektir. Eğer arzu ederseniz Hazreti Hüseyin'in şehit olacağı yeri size göstereyim. ) dedi. Sonra kanatlarını açarak ( Kerbelâ ) denilen o kırmızı topraklı Irak arazisini kendilerine gösterdi.» 

Buharı ve Tirmizî, Ömer’in oğlu Abdullah’tan geldiğini rivayet ettiklerine göre : 

-< İhramda bulunduğu sırada birisi, ibni Ömer’den : Bir sivrisineği öldüren kimseye ne lâzım gelir? diye sormuş. İbni Ömer de cevaben : Şuna bak, Peygamberimiz Efendimizin iki kıymetli göz bebeği olan Haşan ve Hüseyin’i şehit ettiler de şimdi benden sivrisineğin kanını sorarlar.» 

Hazreti Hüseyin, göbeklerinden dizlerine kadar Peygamberimiz Hazretlerine, belden yukarısı da Hazreti Ali’ye benzerlerdi. Buğday benizli, orta boylu, gözleri kudretten sürmeli ve 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bir rivayete göre elâ gözlü idi. Göğüsleri geniş, sıkı etli ve bedeni kuvvetli, ağzı büyücek, iri gözlü, gül renkli yanakları düz, saçı siyah idi. Temiz göğsü her türlü dünya kirinden arınmıştı. Hicretin 61. senesi ( M. 682 ) Muharrem ayının onuncu günü ( Kerbelâ ) da şehadet şerbetini içmişlerdir. Şehit oldukları yer namlı bir ziyaretğâhtır. Seyyid Hazretleri'nin ömürleri 57 yıl idi. Teşahhusları ( İHLÂS ) suresidir. 

trşad sahibi diyor ki, İmam Hüseyin’in evlâtları altı olup bunlardan Ali Ekber babalan ile şehit olmuştur. Annesi ( Leylâ binti Mürretüssakafî ) dir. İkincisi Ali Asgar ( Zeynelâbidin ) Hazretleri babalarının şehadeti günü çok hasta olduğundan şehit edilmekten kurtulmuş ve Ehlibeyt bu ulu Seyy idden devam etmiştir. Üçüncüsü İmam Cafer olup anneleri, İmam Hüseyin’in hayatında ırtihal eden ( Kudaa ) dır. Bunun başka nesli yoktur. Dördüncüsü pederleri ile beraber henüz bir mâsum iken şehit edilen Abdullah’tır. Beşincisi Sitti Sekine Hazretleridir ki anneleri İmam Hüseyin’in pek sevgilisi olan ( Erbab binti İmriülkays ) dır. Bu Seyyide ( Mısır ) da medfundur. Akıncısı Sitti Fatıma olup anneleri Ubeydullah'ın oğiu Talha'nm kızı ( Ümmü İshak ) dır. 

Ali Asgar Hazretleri'nin anneleri Yezdcürd’ün kızı ( Şah Zenan ) dır ki bunu Ali Ekber’in annesi zan edenler de vardır. 
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SEYYİD ALİ ZEYNELÂBİDİN HAZRETLERİ NİN 

YÜKSEK MENKABELERİ 



Bu Seyyid’in muhterem anneleri, ( Şah Zenan ) lakaplı ( Selâfe ) dir. 

Bu kerim Seyyid, Hicretin 38. senesi ( M. 658 ) Şaban ayının beşinci perşembe günü ve ulu dedeleri Ali bin ebi Talip Efendimizin zamanında ( Medine ) de doğmuştur. Bir rivayete göre de Hazıeti Murteza’nın ölümünden iki sene sonra dünyaya gelmiştir. Meşhur künyeleri ( Ebül Haşan ) yahut ( Ebu Muhammed ) veya (Ebu Bekir ) dir. 

Lakapları pek çok olup bunlardan en meşhurları ( Zeynelâbidin, Seyyid, Zeki, Emin ) dir. 

Yüce babaları ile beraber 23, tertemiz dedeleriyle beraber de dört sene yaşamışlardır. 
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Yüksek vasıfları; Boyları biraz kısa, mübarek vücutları narin, renkleri esmerdi. Ağlamaları çok olup dünya işi ve dünya ehli ile hemen hiç meşgul olmazlardı. Kendileri mütebessim ve lisanları açık olup velâyet mühürlerinin yazısı ( Ve mâ tevfikı illâ billah ) idi. Nurlu hayatları, emevî meliklerinden Mervar.. 
Abdüknelik, Velid ve bunun oğlu zamanına rastlar. 

Yüksek zatları, ( NASR ) suresi ile teşahhus ve temeyyüz buyurulmuş idi. ( Şecere-i Tubâ ) da deniyor ki, kâmil bir veli ne zaman Kur an surelerinden bir sure ile teşahhus etse o zat g-^rek kendi ahvali ve gerek zamanının ahvaline nazaran mutlak olarak zamanının kutbudur. 

İmam Zeynelâbidin Efendimiz ( Kerbelâ ) faciasında muhterem babaları ile beraber bulunmuş ve fakat hasta olarak yatakta bulunduğ” için harbe iştirak edememiş ve binaenaleyiı ( Şecere-i Tubâ ) Ehlibeyt soyunun devamı için yüksek bit asıl olarak kalmış ve harpte şehit olmamıştır. İbni Ömer de, «sahih olan budur» demiştir. 

Seyyid Hazretleri, babalarından ve amcası imam Haşan ile Câbir, İbni Abbas, Mesvere ibni Mahzeme, Ebi Hureyre, Safi- ye ve Ümmü Selme'den hadis rivayet ederlerdi. 

Zuhrî ve ibni Uyeyne diyorlar ki : 

«Biz Kureyş içinde kendisinden faziletli bir zat görmedik.» 
Zuhrî tekrar diyor ki, «Seyyid Hazretlerinden daha fakih hiç bir kimseyi görmedim.» 

İbni el Müseyyib de : 

«Bu Seyyid’den daha muttaki ve dinin emirlerini sıkıca tutan hiç bir kimse görmediğini» söylüyor. 

Tavus 'dan bir rivayette deniyor ki : 

«Geceleyin evine gitmiştim, Ali ibni Hüseyin’i gördüm, kalkıp nazama durdu ve uzun müddet kıyamdan sonra secde etti ve secdeyi pek ziyade uzattı. Kendilerini işittim, secdede diyor-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Jardı ki : ( Ya Rab! Senin rizayı şerifine talip bir kulum. 

Gınayı rububiyetine merbut bir miskinim. Babı merhametin etrafında bir sailim. Kerem hâzinene boyun bükmüş bir fakirim. ) Tavus diyor ki : Allah’a yemin ederim ki ben o muhterem Seyyid’in bu duasiyie ne zaman dua etsem mutlaka Cenab-ı Hak kabul etmiş ve o şiddetli ihtiyacı benden defetmiştir.» 

Bu muhterem Seyyid bir gün hastalanmıştı. Eshabmdan bir topluluk, ziyaret için huzuruna girdiler ve dediler ki : Ya Peygamber torunu! Sizin sıhhat ve afiyetiniz için hepimizin hayatı feda olsun, bu geceyi nasıl geçirdiniz? Seyyid Hazretleri cevaben : ( Allah’a hamd ve senalar olsun rahat geçirdim. 

Siz ne haldesiniz? ) O muhterem topluluk dediler ki : Ya Peygamberin torunu! Biz de sonsuz sevgi ve mahabbetle gecemizi geçirdik. O Hazret de cevaben : ( Her kim bize Allah için mahabbet etse Rabbim o zatı kıyamet gününde korkusuzluk ve eminlik gölgesi altında bulundurur. Her kim bize mânevi bir mükâfat için mahabbet etse Cenab-ı Hak kendisini Cennetle mükâfatlandırır ve her kim dünyaya ait bir maksadın husuli için bize mahabbet etse Cenab-ı Hak kendisine ummadığı yer- den rızkını verir. ) buyurdular. 

Süfyan diyor ki : Hüseyin oğlu Ali Hazretleri hac etmeyi niyet etmişlerdi. Kız kardeşleri Hazreti. Sekine, bin dirhem alarak ( Zahiri Hurre ) mevkiinde îmam Hazretlerinin yanına vardılar. İmam Hazretleri oradaki fukaraya sözü geçen paratan dağıttı ve ihsan buyurdu. Yüksek menkabeleri çok sayıda ciltler vücuda getirebilecek derecede fazladır. 

İmam Hazretleri Hicretin 94. senesi Muharrem ayının 12. günü (M. 712 ) 56 yaşında iken Abdulmelik’in oğlu Velid Pelid tarafından zehirlenerek şehit edilmiştir. Mübarek cesetleri, aııımları Hazreti Ali’nin oğlu İmam Hasan’m ( Baki' ) de medfuıl bulunduğu kabire konulmuştur ki orada Hazreti Abdulmuttalib'in oğlu Abbas da medfun olup hepsi bir kubbe altındadır. 
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İmam Hazretlerinin on erkek ve dört kız olarak on dört evlâdı olup bunlardan İmam Muhammed Bâkır Hazretleri, imam Hasan’ın pâk kızı ( Ümmü Abdullah ) dan doğmuştur. Zeyd, Amru, Abdullah, Haşan, Hüseyin, Abdurrahman, Süleyman, Fatıma, Aliye, Ümmü Gülsüm, Hüseyin Asgar, Ali ve Hatice İmam Hazretleri'nin beş cariyesinden dünyaya gelmişlerdir. 
Evlâtlarına şu yolda vasiyet buyurmuşlardır : ( Yavrularım, size evlât ve ahfadınızı, ana ve babalarının isimlerini yazdırmak suretiyle kayıt ve zikretmeyi tavsiye ederim. Bu gerek size ve gerek sizden sonraki tertemiz zürriyetinize mahsustur.) 



49 




SEYYİD İMAM MUHAMMED BÂKIR I 
HAZRETLERİNİN 
YÜKSEK MENKABELERİ 



İmam Bâkır Efendimizin muhterem anneleri ( Ümmü Abdullah ), İmam Haşan Hazretleri 'nin kızları olup kendileri hem yüksek nesepli bir Haşimî, hem temiz hasepli bir Alevî hem de baba tarafından bir Muhammedi idi. 

Hazreti îmam Bâkır, Hicretin 57. senesi Sefer ayının üçünde ( M. 676 ) tertemiz dedelerinin şehadetinden dört sene evvel ( Medine ) de dünyaya gelmişlerdir. Künyeleri ( Ebu Cafer ) dir. Lakapları pek çok olup bunlardan ( Bakî, Şakir, Hadî, Kanî ) ve en meşhuru ( Bâkır ) dır. 

Mübarek vasıfları; Renkleri biraz esmer, boyları orta, göğüsleri geniş, Allah’ı gören gözleri kudretten sürmeli, ağızları biraz geniş, burunlarının ortası hafifçe yüksek, dişleri seyrek dizilmiş, mütebessim şimali ve lisanı fasih idi. 

50 



İmam Hazretleri, ilimde sahili görülmeyen hudutsuz bir der- ya idi. Kâtipleri Kümeyt ve Seyyid Hari ve kapıcıları Cabir Cu’fi idi. Mühürlerinin nakşı ( Rabbi lâ tezerni ferden ) idi. 
Kutlu hayatları, Emevî meliklerinden Velid oğlu Yezid ve İbrahim zamanlarına rastlamaktadır. Yüksek mazhariyetleri ( Mecid ) ismidir. 

Ebu Cafer Muhammed Bâkır Hazretleri 117 Hicrî senesinde ( M. 732 ) 60 yaşında ve bir rivayete göre 58 yaşında beka âlemine göçmüşlerdir. Mübarek Seyyid, giydikleri gömlekleri içinde gömülmeyi vasiyet etmişlerdir. Muhterem babaları ile 
37 sene, temiz dedeleri ile de 4 sene yaşamışlardır. 

( Dürerül Esdaf ) da bu Hazretin de babaları gibi zehirlenerek şehit edildiği ve ( Baki’ ) de ( Kubbetül Abbas ) da gömüldüğü rivayet edilmiştir. 

Cafer Sadık Hazretleri ’nden rivayet edilmiştir ki : 



«Pederimin ölümü günü yanında, bulunuyordum. Bana; gasil, tekfin ve kabre konulması hususlarında vasiyet buyurdular. 
Kendilerine dedim ki, ( Muhterem babam, rahatsız olduğunuz günden beri bu günden daha iyi zamanınızı görmedim. 
Bu itibarla sizde o yolda bir şey görmüyorum. ) Cevaben buyurdular, ( Oğlum şu duvarın arkasından Ali oğlu îmam Hüseyin’in Ya Muhammed! Acele ediniz, dediğini işitmiyor musun? ) buyurmuşlardır.» 



Muhammed Bâkır Hazretleri ’nin çocukları altı veya yedi olup 



bunlardan üçü Ebu Abdullah, Cafer Sadık ve Abdullah'dır ki 



anneleri Ebu Bekir’in oğlu Muhammed’in oğlu Kasım ’ın kızı ( Ümmü Ferve ) dir. Diğerleri beni Sakife’den Esad oğlu 



Mugire’nin kızı ( Ümmü Hakem ) den doğmuş Abdullah ve İbrahim ile bir cariyesinden dünyaya gelen Ali ve Zeyneb'dir. 



( NASR ) suresi îmam Hazretlerinin Teşahhuslarmı temsil ederdi. Şecere-i Tuba’da ( KEVSER ) suresi olduğu da ri- 



vayet edilmektedir. 
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Zübeyir oğlu Muhammed oğlu Müslimülmekkî’den rivayet ediliyor- ki : i - l 

«Biz bir gün Câbir bin Abdullah ile beraberdik. Oraya Hüseyin oğlu Ali ve oğulları Muhammed Bakır geldiler. Hüseyin oğlu Ali, henüz sabi olan oğlu Hazreti Bâkır'a ( Amcanın başını öp ) dedi. Hazreti Bâkır da Câbir ’e yaklaşarak emri yerine getirdi. Câbir, Hazreti Ali’ye ( Bu kimdir? efendim ) dediğinde, Hazreti Bâkır gözlerinin önüne bakıyordu. Hazreti Ali, ( Bu oğlum Muhammed’dir ) dedi. Câbir de o masum imamı kucaklayarak ( Ya Muhammed! Hazreti Muhammed Resulullah ( S.A.S. ) sana selâm ediyor ) dedi. Orada hazır bulunanlar ( Ya eba Abdullah! Bu nasıl olur? ) dediler. Câbir karşılık olarak dedi ki : Bir gün Peygamberimizin yanında idim. Hazreti Hüseyin de Hazreti Peygamberin kucağında oynuyordu. Sonra Peygamberimiz Efendimiz buyurdular ki : 



( (Ey Câbir! Oğlum Hüseyin’in Ali adında bir oğlu doğacaktır. 
Kıyamet günü olunca bir münadi âb itlerin seyyidi olan kalksın diye nida edecek ve Hüseyin oğlu Ali Hazretleri kalkacaktır. Hüseyin oğlu Ali’nin Muhammed adında bir oğlu doğacak. 
Ey Câbir! Eğer onunla buluşursan benden kendisine selâm söyle; bu buluşmadan sonra bu fani âlemde çok kalmayaca- 



ğını da bilmelisin. ) Hakikaten Câbir bu buluşmadan sonra üç gün ve bir rivayete göre de üç aydan fazla yaşamamıştır.^ Cafer Sadık Hazretleri buyurmuşlardır ki : 



«Bir gün babamın yanında idim. Kendileri de umumî bir mecliste bulunuyorlardı. Mübarek başını yere koyup bir müddet durduktan sonra kaldırıp hazır bulunanlara hitaben : ( Ey bu mecliste hazır olan kimseler! Bundan sonra aleyhinize dört- bin kişi ile hareket ve sizinle üç gün durmadan harp edip içinizden de bir çoklarını katlederek memleketiniz olan ve onlara haram bulunan şu şehre girecek ve defetmeye gücünüzün yetmeyeceği' musibete maruz kaldığınız zaman o giren kimseye karşı haliniz ne olacak bilirmisiniz? Bu hal yakın bir istikbalde mutlaka vuku bulacaktır. Binaenaleyh, sağınızı ve solutiuzü gözeterek tetikte ve hazır olunuz ve söylediğim şeylerin olacağında şüphe olmadığım biliniz. ) dedi.» 

Medine’liler Onun sözüne inanmadılar, bu kat’iyyen olur şey değildir, dediler. Muhammed Bakır Hazretleri ( Medine ) den Ehlibeytini toplayarak ayrıldılar. Kureyş’ten bir topluluk da kendileri ile beraber bulunuyordu. ( Medine ) den gitmek istedikleri yere geldiklerinde Ezrak oğlu Nafi’ dört bin süvari ile ( Medine ) ye gelip girdi ve orada üç gün katliam ederek bir çok müslümam idam etti. İşte bu vak’a İmam Hazretleri’- nin haber verdiği gibi zuhur etti. 

Ebül Avn diyor ki : 

« ( Ban ) denilen yerde en evvel yerleşen Bâkır Hazretleri olup orada yirmi sene oturmuşlardır. Bundan sonra 111 Hicri senesinde ( M. 726 ) hacca gitmiş, sonra ( Medine ) şehrin- de altı seneye yakın kalmış ve vefatında (Baki' ) namında- ki yere gömülmüştür. Bu olaydan sonra ( Ban ) denilen yer bütün Sadatm sığınağı olmuştur. 
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SEYYİD CAFER SADIK HAZRETLERİNİN 
YÜKSEK MENKABELERİ 



Cafer Sadık Hazretleri'nin kutlu anneleri, Ebu Bekir’in oğlu Muhammed'in oğlu Kasım’m kızı ( Ümmü Ferve ) Hazretleridir. 

Bu muhterem Seyyid, Hicretin 80. senesinde ( M. 699 ) ve bir rivayette 83. senesinde doğmuşlardır. Künyeleri ( Ebu 'Abdullah ) ve bir rivayette ( Ebu İsmail ) dir. 

Yüksek lakapları ( Fazıl, Tahir ) ve meşhuru da ( Sadık ) tır. Medhe şayan sıfatları ve yüksek tabiatları mutedil, renkleri esmer, gözleri yaratılıştan sürmeli, burunlarının ortası biraz yüksek, kaşları hilâl gibi ince, göğüsleri geniş, kollan uzunca, saçları siyah idi. Kâtipleri Seyyid Humeyri ve kapıcıları Mufaddal bin Amr ve mühürlerinin nakşı ( Maşallah lâ kuvvete illâ billah estağfirullah ) dır. Hayatları Emevî 



|; meliklerinden Ebu Cafer Mansur zamanına rastlar. Sayısız 
menkabeleri vardır. 

İslâm büyüklerinden Yahya bin Said, ibni Cüreyc, Malik bin Enes, -Süfyanı Sevrî, İbni Uyeyııe, Ebu Hanife, Ebu Eyyub Sah- 

I teyani ve bunlara benzer daha bir çok fazilet sahibi kimseler Seyyid Hazretleri’nden hadis rivayet etmişlerdir. 

Senetlerine gelince : Bir gün kendisine Süfyanı Sevri, 

«Ya Cafer! Bana bir hadis rivayet et, onu senden işiteyim ve zaptedeyim, demeleri üzerine muhterem Seyyid Cafer ( Babam bana dedelerinden, O da babasından naklederek buyurmuşlardır ki : Bir kimseye Allah bir nimet verirse o kimse İ Hakka hamdetsin ve şayet rızkı kıt kanaat gelirse Allah’tan mağfiret istesin ve bir kimseyi bir musibet mahzun ederse ( Lâ f havle velâ kuvvete illâ billâhi aliyyül azim. ) desin ) tarzında idi. Süfyan bu hadisi dinledikten sonra kalkınca Cafer Şali dik Efendimiz ( Ey Süfyan! îşte, bu üç şeyi zaptet. Hakikati:' fen bunlar ne kadar güzel şeylerdir. ) buyurdular.» 

İ tbni Sabah diyor ki : 

«Cafer Sadık Hazreti Hicri 148 senesi Şevval ayında ( M. 765 ) 
68 yaşında olduğu halde Mansur zamanında zehirlenmek suretiyle ahiret âlemine göçmüşlerdir. 

\ Muhterem babaları ile beraber 37 sene bulunmuş ve öldükle- 
| rinde pederleri ile amcaları ve pâk dedesinin yanma ( Baki’ ) 
| deki mezara gömülmüşlerdir. O ne kadar mükerrem, şerefli 
| ve mes’ut bir mezardır ki bu ulu Seyyidlerle beraber büyük 
|; Seyyid Cafer’i de koynuna almıştır. 

‘ Seyyid Hazretleri, kutlu dedeleri ile beraber 14 sene bulunmuş olup yüksek mazhariyetleri İlâhî isimlerden ( Hasib ) ismi- 
■ dir. Ruhanî şahsiyetlerini temsil eden ( KEVSER ) suresidir. Seyyid Hazretlerinin zamanında yaşayanlara karşı yüksek emirleri ( LEKÜM DİNİKÜM VELİYEDÎN ) tarzında 

I I idi. 
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